
 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 
 
 
Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?   
Dan kunt u zich melden bij de koster. 
 
Liturgische Bloemschikking: 
Op deze zondag is er een schikking ter gedachtenis aan de gemeenteleden, die ons in het 
voorbije jaar zijn ontvallen. Het is een gedenken, een herinneren aan hen, die ons zijn 
voorgegaan op weg naar het Vaderhuis. Een zoeken naar gezamenlijke verbondenheid en 
troost in het noemen van de namen en het aansteken van een kaars voor iedere overlede-
ne. De liturgische kleur is groen en wit. Groen, de kleur van Gods trouw aan de mensen 
en van Leven en Toekomst. Wit, de kleur van liefde, reinheid en van uitkijken naar het 
Nieuwe Leven. In de schikking is een kleine schaal geplaatst met witte bloemen, verwij-
zend naar de hemel met de ontelbare menigte, gekleed in witte gewaden, voor de troon 
van God. De witte lelie die er hoog boven uitsteekt, bloeit daar als teken van de Eeuwige. 
In de grote schaal is water, verbeeldend de waterbronnen van het leven. Om de grote 
schaal zijn witte rozen geplaatst, als symbool van de overledenen, die ons zijn ontvallen 
in het voorbije jaar. Vanuit de rozen lopen witte linten naar de kaarsen, die we één voor 
één zullen aansteken als hun naam genoemd wordt. De witte kaars in het midden op de 
tafel zal worden aangestoken ter nagedachtenis aan alle dierbaren, die ons in de voorbije 
jaren zijn ontvallen. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. Gerda van 't Hoog-Buma (Kennedylaan 65) is na een val thuis korte tijd in het 
ziekenhuis opgenomen. Zij is nu opgenomen  in verpleeghuis Norschoten, Klaverweide 
1, 3773AW Barneveld voor revalidatie. 
 
Huwelijksjubileum 
De heer en mevrouw Nell-Herrewijn (Maarsbergseweg 28) vieren op 25 november hun 
60-jarig huwelijksjubileum. We willen hen van harte feliciteren met dit diamanten huwe-
lijksjubileum. En we bidden hen toe dat ze samen nog een aantal mooie, liefdevolle, ge-
lukkige en gezegende jaren mogen hebben. 
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                24 november 2024 
    
      Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof.      
10.00 uur  Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 
Voorganger                     : ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                      : Henk Boom 
Diaken                          : Edy Haan, collectant Hilbrecht Haan 
Organist/ Dwarsfluit                   : Piet de Vries, Trees Meijer 
Solisten            : Hilde van de Berk, Ton Kaljee 
Lector           : Alice Bossema 

Kindernevendienst   : Janneke Smit, Peter van der Krans 
Koster/ Gastheer/vrouw : Alfred Swart, Matthijs en Sifra van der Haven 
Techniek              : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra, 
       Ronald Maijen 
Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman, Sonja van Dijk 
 
Liturgie: 
Aanvangslied  : Psalm 33: 2 en 8 
Bemoediging en groet  
Liturgisch Bloemstuk 

       Kyriegebed met        : Lied 598 
       Gloria            : Lied 305: 1, 2 en 3 
       Gebed bij de opening van het woord  
        Kindermoment : ‘We gaan voor even uit elkaar’ 

       Schriftlezing       : Jesaja 60: 17- 22 
           : Psalm 139b 

       Schriftlezing        : Openbaring 7: 9 – 17  
           : Lied 726: 1, 5 en 6 
       Uitleg en verkondiging 
              : Lied 727: 1, 2, 7, 8 en 10 

       Inleiding op de gedachtenis 
            : Lied 730: 1 
       Gedachtenis van hen die zijn overleden  

           : Lied 730: 2 en 3  
       Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen Hilde en Ton  
       ‘De mensen die we missen’, van Sela 
       Stilte….. 
            : Lied 221: 3 
      Dankgebed, voorbede en ‘Onze Vader’  
      Collecte 
      Slotlied en Zegen        : Opwekking 710  
 
Bij deze dienst: 
Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar; de zondag van de voleinding. Op deze 
zondag noemen wij de namen van hen die, in het afgelopen kerkelijk jaar, gestorven zijn. Zij 
schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap. Zij noemden ons de naam van God. Zij 
deelden met ons de dagen en de nachten. Wij geloven dat de naam, waarmee wij hen kenden, 
niet vergeten raakt; dat hun leven niet voor niets is geweest; dat de liefde sterker zal zijn dan 
de dood; en dat zij deelhebben aan Gods goedheid. Voor hen die ons in dit kerkelijk jaar zijn 
ontvallen steken wij een licht aan, aan het licht van de Paaskaars, het licht van de opstanding. 
Met dit teken maken wij zichtbaar dat onze geliefden deelhebben aan Gods licht. Het licht dat 
tot ons zegt: ‘God is HET LICHT voor deze wereld en HIJ vergeet er geen…..’ 
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Collecte: 
1e Collecte: Pastoraat - Nederland - Pastoraat met het oog op het einde: 
Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. 
Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in 
gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat 
buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven 
een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoedi-
ging kunnen voor hen veel verschil maken. 
2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
KND-Collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets  
extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank November 2024:  
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie zong zangeres Rita Corita (wie kent haar niet?)  
lang geleden in 1957.  En dat lekkere bakkie vinden we nog steeds aantrekkelijk. Ook na deze 
kerkdienst worden de kopjes koffie weer gretig afgenomen. Ook bij de voedselbank is koffie een 
graag gezien product. Dus bij deze; koffiebonen, filterkoffie of koffiepads staan deze maand op 
het programma. 
Hartelijk dank 
 
Gedachtenismoment: 
Aanstaande maandag (13.30 en 15.00u & 19.00u en 20.30u) en dinsdag (13.30u en 15.00u) is de 
kerk open voor een moment van gedachtenis. Het liturgisch bloemstuk blijft staan. Er is gelegen-
heid om een kaarsje aan te steken en of een moment van bezinning te hebben. Op maandag is ds. 
Marten-Jan Kooistra aanwezig, op dinsdag ds. Pieter Koekkoek. U bent allen van harte uitgeno-
digd om een of meerder van deze momenten aanwezig te zijn.  
  
Adventskalender & Open Deur: 
Vanaf heden weer beschikbaar bij binnenkomst links op het meubel. De Adventskalender 2024 
en het kerstnummer van Open Deur.  OP=OP (want weggooien is zonde en de financiën zijn niet 
onbeperkt). 
Het thema van de adventskalender 2024 is ‘Als nieuw! Leven in het licht’. Voor elke dag is er 
een overdenking, aangevuld met liederen en gebeden. Zo komen we elke dag een stapje dichter 
bij Kerst. 
Binnenkort zal ook nog de Kersteditie Elisabeth Magazine 2024 beschikbaar komen. 
Hartelijke groet namens de Diaconie, Gerrit Jan Busser 06-20303516 
 
Vorming en ontmoeting:   
Vrijdagavond 22 november: 
Vrijdagavond 22 november filmavond in de bovenzaal van de Achthoek in Scherpenzeel. Ga 
gezellig mee! In de Appostel app staat meer informatie over de film. Of informeer, ook om sa-

men te reizen, bij: ontmoeting@pkndevoorhof.nl  
De volgende filmavond is in De Voorhof op vrijdag 24 januari. 
Zondag 24 november: 

16.00 – 17.30 uur: Spel en gezelligheid (neem je spel, drinken, zak chips mee) 

17.15 – 18.30 uur: Amerikaanse party (deel je maaltijd met elkaar) 

18.30 – 19.00 uur: Chillen en/of aan de afwas 

19.00 – 20.00 uur: Sing-in, thema “als nieuw”, een nieuwe blik op de 10 geboden. 

Namens Verdieping & Ontmoeting, Jannette Maijen, ontmoeting@pkndevoorhof.nl 

Bezorger Zondagsbrief gezocht: 
Na 4 ½ jaar elke week  wat zondagsbrieven rondgebracht te hebben is de bezorger hiervan 
gestopt.  
Nu ben ik op zoek naar iemand die dit wil overnemen. Het zijn ca. 15 adressen.  
Dit is vooral bestemd voor oudere gemeenteleden. 
U kunt u melden bij Annelies Veldhuizen Tel .06 42682094 
 
Amnesty Write for Rights zaterdag 7 december: 
Schrijf een brief! Teken en versier een kaart! Een brief schrijven is toch een achterhaald idee? 
Niet voor deze Amnesty schrijfactie. Het is namelijk de bedoeling dat je een brief over-
schrijft. Amnesty International heeft voor deze actie wereldwijd 9 mensen uitgekozen die 
onterecht gevangen zitten. De brieven gaan naar de regeringen. Deze brieven worden door 
Amnesty werkgroep Woudenberg verstuurd. En zo hebben we meermaals ervaren ,dat het 
schrijven effect heeft en dat deze mensen vrij komen. 
Actie in Woudenberg: Op 7 december kunt u in het Cultuurhuis van 11.00.- 14.00 uur komen 
schrijven, een handtekening zetten en/of een kaart versieren. Wethouder Dekker zal om 11.30 
uur de schrijfactie officieel openen. Klaske Keller zal de schrijfactie muzikaal begeleiden. Dit 
jaar heeft Amnesty 9 brieven plus 9 kaarten per enveloppe. U kunt dan kiezen hoeveel brie-
ven en kaarten u schrijft. 
Vanaf 25 november t/m 7 december kunt u een pakket ophalen bij: 
- De Balie van het Cultuurhuis tussen 9 en 17 uur 
- Anja Veltman Jacob Catslaan 7, tel.2863949. 
- Bettie Eijbergen Waterlelie3, tel.0621922138 
- Marianne Maasland van Galenlaan 5, tel.2862408. 
U kunt de geschreven brieven en kaarten in bijgevoegde enveloppe 7 december inleveren in 
het Cultuurhuis of tot 14 december bij bovenstaande adressen. Wij verzorgen de verzending. 
 
 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 
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