
 

 
 
 
 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
- Fam. van Lambalgen, Kersentuin 43 en naar 
- Mevr. B. Sannen-Schoonhoven, De Plantage 8 
Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?   
Dan kunt u zich melden bij de koster. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
-  
 
Geboren: Op 29 oktober werden Job Roseboom en Marlies Marchal-Roseboom 
(Lupinestraat 7) verblijd met de geboorte van een dochter. Zij kreeg de namen: Noor 
Josephine Keesje. Noor is het zusje van Sophie, Thijs en Saar. We hopen dat Noor met 
liefde en Gods zegen in jullie gezin mag opgroeien. 
 
Voedselbank November 2024:  
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie zong zangeres Rita Corita (wie kent haar niet?)  
lang geleden in 1957.  En dat lekkere bakkie vinden we nog steeds aantrekkelijk. Ook na 
deze kerkdienst worden de kopjes koffie weer gretig afgenomen. Ook bij de voedselbank 
is koffie een graag gezien product. Dus bij deze; koffiebonen, filterkoffie of koffiepads 
staan deze maand op het programma. 
Hartelijk dank 
 
Contactmiddag: 
Op Dinsdag 12 november. Aanvang 14.30 uur. 
Dan komt dhr. Aart Haverkamp een presentatie geven over:  
“Rembrandt in het ‘licht’ van de Bijbel.” Rembrandt’s meesterstuk, ”De Nachtwacht” 
met het licht en donkerspel is bekend. Minder bekend zijn de Bijbelse voorstellingen van 
Rembrandt, waarin door het spelen met het licht, de schilderijen nog meer tot onze ver-
beelding kunnen spreken. Dit laat onze spreker in een ‘lichtend’ verhaal horen. 
Heeft u interesse,…... dan bent u hierbij van harte uitgenodigd! 
Van te voren aanmelden hoeft niet. Voor degene, die niet zelfstandig naar De Voorhof 
kan komen, kan/mag gebruik maken van vervoer.  
Belt u hiervoor : Evert Koenen tel 06-40600786. Wel voor 10 november! 
Met een hartelijke groet van het team, 
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                10 november 2024 
    
   Vierentwintigste Zondag na Trinitatis 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur   
Voorganger                     : ds.  Pieter Koekkoek 
Ouderling                      : Kees Haalboom 
Diaken                          : Ronald Maijen, collectant Marja Overeem 
Organist             : Jaap van Dijk 
Lector                      : Carolina van der krans 
Kindernevendienst          :  Annemiek van der Wansem, Jacqueline van Ledden 

Koster             : Alfred Swart 
Techniek             : André Nederlof, Gerrit Schimmel 
Gastvrouw              : José Swart 
 
Liturgie: 
Orgelspel 
Intochtslied:   Psalm 85:1,4 
Bemoediging en groet 
Kyrie gebed met  : Lied 367b 
Gloria   : Lied 103c:1,3 

       Gebed 
       Kindernevendienst 
       Zingen        : ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
       1e Lezing        : Hosea 6:4-11 
           : Lied 1012:1,4,5 
       2e Lezing        : Hebreeën 2:10-18 
       Acclamatie        : Lied 339a 
       Preek 
           : Lied 791:1,3,4,6 
       Gebeden 
       Toelichting dag van de mantelzorg 
       Collecten 
       Slotlied        : Lied 422 
             Zegen 
 
 
 
 
 
Krabbeldienst 
Volgende week zondag 17 november is er weer een Krabbeldienst om 16.00u in  
De Voorhof het thema is Vergeving. 
We gaan het hebben Jona. Jona kreeg de opdracht van God om naar de stad Ninevé te gaan. 
Ninevé was een hele grote stad en mensen die die daar woonden deden slechte dingen. Jona jij 
moet de mensen daar vertellen over Mij, zei God. En je moet ook tegen de mensen zeggen dat 
ze moeten stoppen met de slechte dingen die ze doen. Jona heeft eigenlijk helemaal geen zin 
om naar Ninevé te gaan. Hij gaat naar de haven en gaat met een boot mee die naar een hel an-
der stad vaart… Hoe dat afloopt en wat het met vergeving te maken heeft gaan we in de Krab-
beldienst horen. We hebben weer leuke liedjes uitgezocht, we vertellen het verhaal van Jona en 
we hebben weer een toffe verwerking.  
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Collecte: 
1e Collecte: Werelddiaconaat - Bolivia - Duurzame Landbouw in de hoge Andes. 
Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andes-gebergte steeds grilliger. Veel 
jongeren trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar 

waterreservoirs gebouwd worden, is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug. 
Boeren en boerinnen leren samen in coöperatieverband biologische groenten verbouwen. Veel 

inheemse bewoners gaan hun traditionele groenterassen weer waarderen. Stadsbewoners leren 
stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4000 

meter hoogte landbouw mogelijk is. 
2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  ver-
richt om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppas-
dienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-Collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets  
extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun me-
ning geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroor-
deeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces opgesloten. Vreedzame demonstranten verdwij-
nen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. 
Vandaag vragen wij uw handtekening voor vluchtelingen uit Sudan. Egypte stuurt Sudanezen 
terug de oorlog in De Egyptische autoriteiten voeren sinds september 2023 een klopjacht op 
vluchtelingen uit Sudan die illegaal in Egypte verblijven. Ze worden massaal opgepakt en vast-
gehouden in geïmproviseerde gevangenissen, voordat ze onder dwang worden teruggestuurd 
naar Sudan. Daar wacht hen oorlog en hongersnood. Dit is in strijd met het internationaal recht. 
Het is bovendien onmenselijk. De vluchtelingen krijgen niet de mogelijkheid om asiel aan te 
vragen of hun deportatie aan te vechten. De autoriteiten kijken ook niet per persoon naar de risi-
co’s van terugkeer. Tienduizenden Sudanezen zonder papieren lopen in Egypte nog steeds het 
risico op detentie en gedwongen terugkeer vanwege hun migratiestatus. 
Kom in actie en onderteken de brief in de hal. 
 
Ook vragen wij uw aandacht voor de grote schrijfactie Write for Rights op zaterdag 7 december 
in het cultuurhuis van 11.00 tot 14.00 uur. (zie de Schakel van november) Opening door de wet-
houder om 11.30 uur en muziek van Klaske Keller. Meer informatie volgt in de komende zon-
dagsbrief. Komt u ook? 
Amnestywerkgroep Woudenberg 
 
Dag van de Mantelzorg 10 november: 
Zondag 10 november is het de landelijke Dag van de Mantelzorg. Als De Voorhof staan wij, in 
samenwerking met de Kleine Schans graag stil bij de mantelzorgers die wij kennen.  
Daarom zullen er tijdens de dienst van zondag 10 november witte rozen met een kaart in de kerk 
staan. U mag een witte roos ophalen, en uitdelen aan een mantelzorger die u kent. Gewoon om 
hen te laten zien dat we dankbaar zijn voor de ondersteuning die zij keer op keer geven aan hun 
naaste. Zorgen voor een ander is iets waar Jezus een groot voorbeeld voor ons in is. Het is opval-
lend hoe inlevend en liefdevol Hij met zijn medemensen omging, ongeacht de drukte van zijn 
leven en hoe moe Hij zich voelde. De hele Bijbel zoemt als het ware één thema: Heb God lief en 
de naaste als jezelf. Velen van u vinden het daarom heel normaal om een stapje harder te lopen 
voor iemand die ziek is. Door bijvoorbeeld te zorgen voor uw partner die chronisch ziek is, of 
hulp te bieden aan uw ouder(s). Of u zorgt voor uw kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt 
is. De hulp bestaat uit verzorging, maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten 

zijn. Zoals het huishouden. Soms verrichten mantelzorgers zelfs verpleegkundige handelin-
gen. Het is voor u misschien wel de normaalste zaak van de wereld en u zult zichzelf niet snel 
mantelzorger noemen. Maar dat bent u wel. En ook de zorg voor uzelf en andere mantelzor-
gers is heel belangrijk. En mantelzorgers zijn er in alle leeftijden en kunnen dus ook jonge 
kinderen en tieners zijn die hun ouder(s) ondersteunen met allerlei taken in en om het huis. 
Gaat u deze dag naast een mantelzorger staan door hem/haar een roos te geven? 
Meer informatie Gerrit Jan BUSSER of Géliene BOSHUIZEN 
 
Moeilijke Bijbelteksten: 
Op dinsdag 12 november kijken we weer naar een moeilijke teskt uit de bijbel. Deze keer: 
Wat kunnen wij met wetten uit het Oude Testament? Als voorbeeld kijken we naar de spijs-
wetten in Leviticus 11. 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 
 
Vorming en ontmoeting: 
- Filmavond: 
Vrijdagavond 22 november filmavond in de bovenzaal van de Achthoek in Scherpenzeel. Ga 
gezellig mee! Inloop vanaf 19.30 uur, om 19.45 uur start de film. Na afloop van de film is er 
gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. I.v.m. de inkopen 
en het regelen van de licenties om de film te mogen tonen is aanmelden gewenst. Om de kos-
ten te kunnen dekken vragen we een bijdrage van 5 euro. Informatie over de film en eventueel 
samen reizen: ontmoeting@pkndevoorhof.nl 

- Zondag 24 november: 

16.00 – 17.30 uur: Spel en gezelligheid (neem je spel, drinken, zak chips mee) 

17.15 – 18.30 uur: Amerikaanse party (deel je maaltijd met elkaar) 

18.30 – 19.00 uur: Chillen en/of aan de afwas 

19.00 – 20.00 uur: Sing-in, thema “als nieuw”, een nieuwe blik op de 10 geboden. 

Namens Verdieping & Ontmoeting, Jannette Maijen, ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
 
Kringloopwinkel: Rectificatie 
In de Schakel van november wordt de Kerstmarkt aangekondigd. 
De start daarvan is niet op 16 november, zoals aangegeven, maar op 20 november 13.30 uur! 
 
Rouwverwerkingsgroep: 
Op donderdag 14 november om 14.30u (Soos van de Voorhof) start ik met de rouwverwer-
kingsgroep. Wanneer je een groot verlies lijdt omdat iemand die je dierbaar is overlijdt begint 
een periode van rouw. Niets zal meer hetzelfde zijn. Het leven gaat door, maar voor jou is het 
lastig de draad op te pakken zonder degene die je liefhebt. Rouwen is hard werken en er is 
niemand die rouw zo goed begrijpt als degenen die het zelf hebben meegemaakt. Daarom wil 
ik in oktober starten met een rouwverwerkingsgroep. In een zestal bijeenkomsten, delen we 
met elkaar wat ons bezighoudt aan de hand van een aantal thema’s. Natuurlijk zullen de rouw 
en het verdriet na deze bijeenkomsten niet voorbij zijn, maar hopelijk kun je doordat je erva-
ringen hebt gedeeld met lotgenoten, ook iets bruikbaars meenemen voor je verdere leven. 
Er kunnen nog twee deelnemers bij. wil je nog aansluiten neem dan even contact op met mij 
(ds. Marten-Jan Kooistra 06-52684452) 
 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 
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