
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
-  
Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?   
Dan kunt u zich melden bij de koster. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- .Mevr. F.R. de Jong - van der Weide, Veldschans 4 heeft op 24 september een twee-
de borstoperatie e.a.a is goed verlopen. Mevr. De Jong is weer thuis er volgt nog een 
traject van bestraling. 
- Mevr. J. Lagerweij - Huibers, Klein Lichtenberg 54 is in het MMC in Amersfoort opge-
nomen geweest en inmiddels weer thuis. 
 
 Familiedienst 6 oktober: 
Aanstaande zondag ligt er in de hal van de kerk een rol papier waar u/jij de omtrek van 
uw/jouw hand op kunt tekenen.  In de afbeelding van de hand kan ook een wens voor 
elkaar opgeschreven worden.  Van alle handen maken we een slinger om uit te beelden 
dat we een grote familie zijn, en er altijd een uitgestoken hand is naar elkaar, 
In de familiedienst van 6 oktober wordt de slinger opgehangen.  
Steek jij ook je hand uit?  
 
Voedselbank Oktober 2024:  
Er is gelukkig altijd wel een aanbieding waar we ons voordeel mee kunnen doen. 
Een kind kan de ‘was’ doen, zo makkelijk om een ‘frisse’ keuze te maken. Wasmiddelen 
graag, voor de bonte, de fijne en de witte was. Poeder, pods of in vloeibare vorm. Kies 
wat u zélf ook gebruikt. Altijd goed. Een ‘wassen’ neus dus deze maand. 
Al vast hartelijk dank 
 
Rouwverwerkingsgroep 
Wanneer je een groot verlies lijdt omdat iemand die je dierbaar is overlijdt begint een 
periode van rouw. Niets zal meer hetzelfde zijn. Het leven gaat door, maar voor jou is het 
lastig de draad op te pakken zonder degene die je liefhebt. 
Rouwen is hard werken en er is niemand die rouw zo goed begrijpt als degenen die het 
zelf hebben meegemaakt. Daarom start ik in oktober met een rouwverwerkingsgroep. In 
een zestal bijeenkomsten, delen we met elkaar wat ons bezighoudt aan de hand van een 
aantal thema’s. Meer informatie staat in de nieuwste Schakel (oktober) Voor opgave en 
meer informatie neem contact op met ds. Marten-Jan Kooistra (06-52684452) 
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                29 september 2024 
              2e zondag van de herfst 
                                  

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof 10.00 uur   
Voorganger                    : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                     : Henk Boom 
Diaken                         : Ronald Maijen, Irene Hendriksen 
Organist                       : Adrie Duizendstra 

Lector                     : Carolina van de Krans 

Kindernevendienst          : Jantine Sonnenberg, Peter van de Krans 

Koster                                 : Albert Timmerman 

Techniek            : Ton Kaljee, Ab van den Pol 

Gastheer  : Corine Stuivenberg, Daphne Blokhuis 
Zingen: 
Vooraf                       : Opwekking 789 
Aanvangslied              : Psalm 84: 1 en 3 
Gloria                         : Lied 413: 1, 2 en 3  

Kinderen i.h. midden  :Kinderlied 456: 1 en 2 (Evangelische liedbundel) 

Schriftlezing                :Psalm 77: 1 – 7 & 13 – 16   
                                     : Lied: 247: 3 
Schriftlezing                 :Mattheus 14: 22 – 33  

                                                                  ;Lied: 917: 1, 3, 4 en 6 
                                                                  :Lied 793: 1, 2 en 3  
                             Gedachtenis                 : Lied 212: 1 en 2  (Evangelische liedbundel) 
                              Slotlied                       : Lied 416: 1, 2 en 4 
 
Thema:                       “Een weg over het water” 
 
Bij deze dienst 
De evangelielezing van vanmorgen (Mattheus 14: 22-33) lijkt veel op de lezing van vorige 
week. Toch zijn er een paar grote verschillen. Aan het begin van het verhaal van vandaag zijn 
de leerlingen alleen in de boot. Jezus heeft beloofd om later weer bij hen te komen. Dat doet 
Hij vervolgens op een manier die zij niet hadden verwacht: Tegen het einde van de nacht 
kwam Hij naar hen toe, wandelend over de zee. De leerlingen schrikken vreselijk: ze zijn al 
uren bezig de boot in zwaar weer overeind te houden, en nu lijkt er behalve wind en golven 
ook nog een ‘geest’ op hen af te komen. Meteen stelt Jezus hen gerust: ‘Rustig maar, ik ben 
het, jullie hoeven niet bang te zijn’ (vers 27). Het zijn woorden waarmee je ook een kind zou 
kunnen sussen dat wakker schrikt uit een nachtmerrie, maar uit de mond van Jezus hebben ze 
extra betekenis: ‘Ik ben het,’ zegt Hij, en Hij laat de leerlingen daarmee niet alleen weten dat 
ze geen spook hebben gezien, maar ook dat er nu iemand bij hen is die de macht heeft om hen 
daadwerkelijk te redden.  
Petrus speelt een bijzondere rol in dit verhaal. Hij loopt – deels uit eigen beweging, deels op 
uitnodiging van Jezus – over het water naar Jezus toe. Dat gaat goed, totdat hij merkt hoe sterk 
de wind is. Hij begint te zinken en schreeuwt om hulp. Het is een soort kyriegebed. Meteen 
strekt Jezus zijn hand uit, grijpt hem vast en zegt: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’.  
Het verhaal van vorige week (Mattheus 8: 18-27) eindigde met een vraag van de leerlingen: 
‘Zelfs de wind en het water doen wat Hij zegt. Wat is dit voor iemand?’ Het verhaal van van-
daag eindigt met een uitroepteken: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’. Ook in psalm 77 klinkt die 
roep/schreeuw om hulp. We begeven ons allemaal wel eens (letterlijk en figuurlijk) in het rui-
ge water waar veel dreigingen op ons af kan komen. Zeker als de storm opsteekt. We kennen 
allemaal momenten in het leven waar we onszelf eerst misschien in veiligheid waanden, maar 
waar ineens de storm op kan steken waardoor alles onder onze voeten weggevaagd dreigt te 
worden. Psalm 77 en Matheus 14 getuigen van een ‘weg over het water…’ 
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Collecte: 
1e Collecte :  
Protestantse Kerk - Missionair Werk - Nederland - De kerk zoekt jongeren op  
Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met de jongere 
generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te ver-
wachten dat zij een kerk binnenstappen, maar door daar te zijn waar zij  
zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit 
zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor 
hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.   
2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk  waaronder ook het tuinonderhoud 
valt. Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een ver-
zorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente.  
KND-Collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets  
extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 

Een koffie ontmoeting: 

Op woensdag 2 oktober wordt er vanaf 10.00 uur weer koffie ontmoeting georgani-
seerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in ge-
sprek kunt gaan.  
Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijd-
schrift te lezen.  
Wilt u gebruik maken van het vervoer van en naar de kerk?  
Dan kunt u contact opnemen met Evert Koenen, telefoon 06 40600786  

Tiny de Booy en Sarianne van Oosterum  
Tel: 0630670363   

  
NewSing-in uitgebreid met Kerkproeverij 
Zondag 29 september willen we ook weer aandacht geven aan Kerkproeverij. We mogen daar 
het gehele seizoen mee bezig zijn en daar worden we deze zondag extra aan herinnerd. Neem 
eens iemand mee om kennis te maken met onze kerkgemeenschap naar de ochtenddienst en/of 
naar de activiteiten op deze zondag. Of vind je de familiedienst van 6 oktober of een koffieoch-
tend hiervoor geschikt? Kies een moment, ieder is vrij te komen en gaan wanneer die wil. 
16.00 - 17.30 uur: Spel en gezelligheid (kom met je favoriete spel, drinken en zak chips en spe-
len maar) 
17.15- 18.30 uur: Amerikaanse maaltijd (neem iets mee en deel het samen) 
18.30 Even samen opruimen 
19.00 - 20.00 uur Sing-in met orgel en andere muziekinstrumenten 
20.00 Bakkie en ontmoeting 
Namens Verdieping & Ontmoeting, Jannette Maijen, ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
 
Vragen en opmerkingen: 
Hebt u/jij een vraag of opmerking voor de Kerkenraad of een taakgroep, wilt u/jij deze dan stu-
ren naar de scriba: E-mail: Sribaat@pkndevoorhof.nl of naar: 
Scriba, de Voorhof, Lia Stegehuis 
Nico Bergsteijnweg 139 
3931 CC Woudenberg 
De scriba zorgt ervoor, dat de vraag z.s.m. op de juiste plaats terecht komen. 
 

Contactmiddag: 
Op dinsdag 8 oktober om 14.30 uur komen we weer bij elkaar. 
De heer Job van der Mijl van de Stichting “Oud Woudenberg’, 
is onze gids bij het thema: “TOEN WAS GELUK HEEL GEWOON” 
Was dat wel zo in de vorige eeuw en nog eerder? 
Aan de hand van oude foto’s en stukjes film over Woudenberg kijken we op die tijd terug. 
Was het inderdaad allemaal zo idyllisch? Geen stromend water, badderen in een teil, kolen of 
turf als brandstof? Maar…….., de beelden zullen wel herinneringen doen boven komen en 
herkenning geven. 
Heeft dit uw interesse dan bent u van Harte welkom! 
Van te voren aanmelden hoeft niet. 
Voor degene, die niet zelfstandig naar de Voorhof kan komen, kan/mag men gebruik maken 
van vervoer. Belt u hiervoor : Evert Koenen tel. 06-40600786. Graag voor 7 september! 
Team “Contactmiddag”. 
 
Weer Samen aan Tafel 
De volgende Weer Samen aan Tafel is op vrijdag 11 oktober a.s. inloop vanaf 17.00u. 
U kunt zich weer opgeven in de hal van de kerk of en telefoontje naar  
Jan van Bentum 06 12 26 53 24. 
Er wordt weer een heerlijk driegangen menu geserveerd. 
We hopen weer op een mooie opkomst en een hele gezellige avond. 
Tineke, Jan en Ria 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                                             Jantine Sonnenberg. Mail: j.j.sonnenberg@gmail.com 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief :  Lia Stegehuis-Meijer 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 


