
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?   
Dan kunt u zich melden bij de koster. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. J. Olthof-Everhardus (Schans 49) is naar het hospice Dôme in Amersfoort ge-
gaan. Haar adres is Appelweg 49, 3818 NN Amersfoort. 
- Mevr G.F. Veenhof-Mulder, (Stationsweg west 4) is tijdelijk opgenomen 
in verpleeghotel Silverein, Locatie Santvoorde, Kamernummer 409, Troelstralaan 1, 
3741 VJ Baarn. 
 
Huwelijk: 
Op zaterdag 24 augustus gaan Cornelis (Kees) van Wolfswinkel en Grieta (Rita) Scheur-
water trouwen. De kerkelijke inzegening is om 14.30u in de Dorpskerk in Maarsbergen. 
U bent van harte uitgenodigd om bij de dienst aanwezig te zijn 
 
 
Kinderkerk op wielen: 
Tijdens de schoolvakanties is er geen kindernevendienst (maar de laatste zondag van de 
vakantie wel). Dan staat wel de kinderkerk op wielen voor je klaar. Je kunt, samen met je 
ouders, opa/oma, verzorger etc. aan de slag met het materiaal uit deze kist. Je mag het 
gewoon meenemen de kerkzaal in. Je kunt ook lekker in de hal gaan zitten. Laat je na 
afloop de kist weer netjes achter? Bedankt! 
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                  18 augustus 2024 
         Twaalfde Zondag na Trinitatis 

                                  

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof 10.00 uur   
Voorganger                    : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                     : Lia Stegehuis 
Diaken                         : Cobi de Lange, collectant Eveline van Bentum 
Organist                       : Berend van Surksum 
Lector                     : Erna Veldhuizen 

Koster, Gastvrouw                             : Albert Timmerman, Erna Veldhuizen 
Techniek                  : Jan van  Bentum, André Nederlof 

 
Liturgie:  
09.55  Opwekking 629 (via de beamer) 
Aanvangslied       : Lied 288 
        : Psalm 146 : 1, 2 en 4 
Gloria         : Lied 868: 1, 2 en 3 
Kinderen in het midden : Lied 435: 1 en 2 (Evangelische liedbundel) 
Schriftlezing         : Exodus 32: 7 – 14  
         : Lied 48: 1 en 6 (Liedboek voorde kerken 1973) 
Schriftlezing         : Mattheus 18: 21 – 35  

      : Lied 212: 1 en 2  (Evangelische lichtbundel) 
        Uitleg en verkondiging 
      : Lied 344: 1, 2 en 3 (Hemelhoog) 
        Slotlied    : Lied 834: 1, 2 en 3 
 
Bij deze dienst:  Thema:                       “Meedoen met God…!!!” 
Vandaag is het de 9e zondag van de zomer. Langzaam maar zeker gaan we naar het einde van 
de vakantie tijd. We lezen vanmorgen uit Exodus 32: 7 – 14 en Mattheus 18: 21 - 35. In beide 
lezingen speelt boosheid en vergeving een belangrijke rol. In Exodus 32 lezen we dat het volk 
Israël een gouden stierkalf maakt als Mozes op de berg Sinaï is. De Israëlieten vereren het 
gouden kalf als hun god en brengen het offers. God spreekt zijn teleurstelling en boosheid 
daarover uit tegen Mozes. Mozes probeert God milder te stemmen en hij pleit voor het volk 
om zo het dreigende onheil af te wenden. In Mattheus 18 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak hij 
zijn naaste moet vergeven. Petrus noemt het getal zeven. En Jezus geeft aan zeventig keer ze-
venmaal. In de bijbel speelt het getal zeven en belangrijke rol. Het begint al bij de schepping. 
In zes dagen schiep God de hemel en de aarde en hij ruste op de zevende dag. Ook in het Bij-
belboek Leviticus komt het getal zeven meermalen voor. Daar wordt gesproken over zeven 
belangrijke feesten. En de Israëlieten krijgen te horen dat het zevende jaar een sabbatsjaar is. 
Dan mag er alleen geoogst worden wat het land zelf voortbrengt. En het vijftigste jaar 
(volgend op zeven keer zeven jaar) is het Jubeljaar, dan worden schulden kwijtgescholden en 
vallen alle bezittingen weer terug aan de oorspronkelijke eigenaar. Zeven is dus een heel be-
langrijk, maar ook een symbolisch getal. We hebben allemaal wel eens te maken met boosheid 
en teleurstelling ten opzichte van iemand die ons iets heeft aangedaan. In Exodus 32 zien we 
zelfs dat God boos is op wat het volk Hem heeft aangedaan. In de praktijk van alle dag blijkt 
vergeven dan soms best lastig. Zeker als iemand in herhaling valt. Is zeventig keer zevenmaal 
dan niet wat te veel gevraagd? Kan Jezus ons dat aandoen?  Ik denk, dat het Jezus hier niet om 
een absoluut getal gaat. Jezus wil wat anders duidelijk maken. Jezus geeft Petrus geen op-
dracht of bevel om zeventig keer zevenmaal te vergeven. Wat Jezus bedoelt te zeggen is: in het 
Koninkrijk van God is er zo veel vergeving voor jou, en wanneer jij je dat werkelijk realiseert 
Petrus, dan kan je niet anders doen dan ook vergeven, dan houdt het tellen op, dan begint het 
vergeven, het werkelijke vergeven. Vergeven uit dankbaarheid, vergeven als antwoord op God, 
vanuit de wetenschap, dat ook jou veel vergeven is. Er is maar één antwoord op zo veel goed-
heid en genade: meedoen met God…!!! 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 

 



Collecte: 
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat , Betreft onder meer de volgende bestemmingen: hulp aan 
individuele personen, IDH Schuldhulp, contactmiddagen, dankdagpresentje, bloemen (t.b.v. 82+ 
en zieken) en overige Diaconale ondersteuningen. 
2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
KND-Collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets  
extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank Juli/Augustus 2024:  

De zomer is begonnen. We merken het aan de hogere temperaturen, minder regen en de zon laat 
zich weer geregeld zien. Het werd ook wel een beetje tijd zo langzamerhand. Maar ja, zon, hitte, 

uitdrogen, dorstige kelen; ; het heeft effect op het lichaam. Dus niet bij de 'pakken’ neerzitten 
maar op warme dagen bijtanken. Maar niet iedereen bij de voedselbank heeft een ‘tankstation’ 

bij de hand. Gaan we aan werken met z’n allen, toch? Pakken sap en frisdrank graag de komende 
maanden juli en augustus. U weet zélf wel wat lekker is om in te leveren.  
Alle ‘tankstations’; hartelijk dank. 
 
Vrijwilligersavond vrijdag 23 augustus: 
De vrijwilligersavond is al over één week. 
Geef je daarom op, de papieren liggen weer klaar in de hal.  
Of meld je aan bij voorzitter.cvk@pkndevoorhof.nl  
Mondeling of telefonisch mag ook bij Jan van Bentum. 
Wij hopen de 23e vanaf 17.30 uur weer velen te mogen ontmoeten en na te praten over een jaar 
waar enorm veel gerealiseerd is in en om de kerk en in taak en werkgroepen. 
Eten en drank is voor jullie voorzien. Goed humeur zelf meenemen. 
Zijn er nog mensen die ons willen helpen met de voorbereiding en "bar" dienst of het koffie 
schenken na afloop, geef je dan ook op. Dat kan ook op het bovengenoemde mailadres. 
De organisatie. 
 
Hulp bij Keimen buitenmuur: 
Heeft u gezien hoe mooi de muren van De Voorhof zijn geworden !! 
Wij hebben nog hulp nodig voor het Keimen van de noordmuur (Kruisraam zijde) 
De laatste loodjes, laat ons niet alleen. ☺  
Komende dinsdag en woensdag, s.v.p. aanmelden bij Jan van Bentum tel. 06 12 26 53 24   
  
Nacht zonder dak! Op zaterdag 7 september willen we een nacht zonder dak organiseren voor 
de jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar. We koppelen dit aan een goed doel. 
Het programma: ’s middags bouw je een eigen huisje van kartonnen dozen, we gaan pannenkoe-
ken bakken en iedereen die dat leuk vindt uit de gemeente is welkom om mee te eten. We vragen 
hiervoor een bijdrage van de gasten voor het goede doel.  
Daarna maken we het gezellig met spelletjes, een film, een drankje, 
chips en lekker chillen en blijven we slapen in de kartonnen huisjes. ’s 
Ochtends ontbijten we met elkaar en na afloop van de kerkdienst ruimen 
we het dorp weer op.  
Doe je mee? Meld je nu aan als je dit mee wilt maken!  
E-mail: louisewijnberg@gmail.com, tel. 0652014265.  
Je kunt ook mailen als je meer informatie wilt. 
 

Zondag, 8 september Startzondag, het wordt bijzonder! 
De voorbereidingen voor de Startdag op 8 september zijn in volle gang.  
Het belooft een mooie en inspirerende ochtend en begin middag te worden.  
Het jaarthema is “Als nieuw” en daarmee gaan we aan de slag.  
Wat kunt u/kun je verwachten?  
Na de kerkdienst is er koffie, thee en limonade. Daarna starten om 11:15 uur diverse work-
shops en wij vragen u/je om aan te melden, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen/materialen nodig zijn. 
De workshops zijn: 
- Bijbelquiz met de smartphone 
- Een lied instuderen o.l.v. Trees Meijer – alle stemmen zijn welkom! 
- Bijbelgespreksgroep o.l.v. ds. Pieter Koekkoek 
- Bloemschikken  
- Mozaïek voor kinderen – bijv. een fotolijstje maken WIJ ZOEKEN NOG IEMAND DIE 

DE WORKSHOP WIL LEIDEN   
- Kintsugi – repareren van gebroken keramiek (bijv. theepot) met goudlijm (vanaf 12 jaar) 
- Lunch voorbereiden 
- Babbelbox (gewoon kletsen) 
- Springkussen en spelletjes buiten 
Aanmelden kan via: gerrit.jan.busser@pkndevoorhof.nl, 06-20303516 of via de intekenlijst in 
de hal van De Voorhof. 
We hopen met veel mensen deze Startdag op 8 september mee te maken. Meldt u/je snel aan! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vakantie:  
Ds.  Pieter Koekkoek heeft vakantie van 19 juli t/m 19 augustus. In deze periode kan in drin-
gende gevallen een beroep worden gedaan op ds. Marten Jan Kooistra 
 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 


