
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst?   
Dan kunt u zich melden bij de koster. 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- 
 
 
 
Tijdens deze dienst staan we stil bij de overstap van Luuk Nederlof, Mark Blokhuis en 
Yiskah Grunbauer. 
 
 
 
Voedselbank Juni 2024:  

“Agge maar  leut hêt, niewaor?"  Als je er maar plezier in hebt, niet waar? 
Wij hopen dat u er in de maand juni ook weer plezier in hebt! En dat ‘leut’ vertalen we 

even in ’een bakkie leut’ 
Deze maand graag thee. U kent het gezegde: wie A zegt moet ook T(hee) zeggen. 

Hét thee-ma van de maand.  
Al vast hartelijk dank. 

 
 
Samen aan Tafel: 
Op vrijdag 14 juni is er weer Samen aan tafel. U kunt zich weer opgeven in de hal van de 
kerk of en telefoontje naar Jan van Bentum 06-12265324.  
We hopen weer op een mooie opkomst en een hele gezellige avond. 
Tineke, Jan en Elizabeth 
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                  2 juni 2024 
          Eerste Zondag na Trinitatis 

                                  

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  10.00 uur  
Voorganger         : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling          : Elly Kramer 
Diaken              : Evert Koenen, collectant Kees van Wolfswinkel 
Organist            : Jaap van Dijk 
Lector          : Peter van der Krans 

Koster, Gastheer/vrouw : Alexander Mateman, Corinne Stuivenberg, Daphne Blokhuis 
Techniek                    : Matthijs van der Haven, André van Dijk, Martin Standaart 

Muziek: Music & More 
Aanvangslied  : ‘Morning has broken’ 
Kyriegebed            : Lied 299j: 1 en 2 
Gloria   : Psalm 150: 1 en 2 
Kindermoment : Lied ‘Van A-Z’  
Schriftlezingen  : Marcus 2: 22 – 3: 5 
Oceans (M&M en Oekrainse jongeren)               
Uitleg en verkondiging 
   :  Opwekking 807  
Overstap 

        Zingen ‘Verbonden met vader en moeder' 
        Zingen ‘Ik wens jou’ 
        Zingen ‘De rugzak vol' 
                  Zingen: ‘In een land’ 
        Gebeden met “Onze Vader’ : Lied 1006 
        Collecte  
        Zegen   : Opwekking  710 
 
Bij deze dienst:  Thema: ‘Wat is je fundament’                       
Vandaag is de overstapdienst; we staan stil bij jongeren die de basisschool verlaten en naar het 
voortgezet onderwijs gaan. Ze kwamen voor het eerst in de kerk toen ze gedoopt werden. Als 4
-jarigen gingen ze voor het eerst naar de kindernevendienst. Nu breekt er weer een nieuwe fase 
aan. Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En de pubertijd breekt aan. Als kerke-
lijke gemeenschap vinden we het belangrijk om stil te staan bij bijzondere momenten en fases 
in het leven, vandaar de Overstapviering.‘Wat is je fundament´, hebben we als thema voor 
deze dienst gekozen. Langzaam maar zeker worden we van baby een volwassen mens. En op 
die weg krijgen we van alles mee. Langzaam maar zeker werken we aan en stevige basis, een 
fundament waarop we ons leven kunnen bouwen. Je denkt na over de schoolkeuze, je maakt 
plannen voor de toekomst. Je maakt vrienden(innen). In de kerk proberen we elkaar daarbij te 
helpen en werken we vanuit ons fundament de Bijbel. We praten met elkaar over het leven, we 
horen verhalen uit de Bijbel en proberen daarin te ontdekken hoe God op en met ons leven 
betrokken is. De bijbelverhalen die we vanmorgen lezen gaat ook over een belangrijk funda-
ment waarop we staan en waar we op mogen bouwen. Het zijn de Tien Geboden of misschien 
wel beter gezegd de Tien Leefregels. De Farizeeën spreken Jezus op één van die leefregels 
aan; de sabbatsrust. Mag je op zondag aren plukken of iemand genezen. Jezus kijkt niet naar 
het verbod, maar naar de toepassing. Hoe ging dat bijvoorbeeld bij David, toe hij op de vlucht 
was voor koning Saul en de Toonbroden uit de tempel kreeg. Vervolgens stelt Jezus: ‘De sab-
bat is er voor de mensen, en iet de mens voor de sabbat...’Vanuit deze verhalen willen we sa-
men proberen te ontdekken hoe we ons fundament verder kunnen verstevigen. Maar ook wat 
daar voor nodig is. Als gemeente kunnen we voorwaarden scheppen voor een goed fundament. 
Kernwoorden daarbij zijn: geloof, hoop, liefde, gastvrijheid, uitnodigend, warmte, respect, 
openheid……We gaan mooie liederen zingen samen met M&M en de Oekraïnse jongeren die 
bij ons te gast zijn. Een aantal liederen zijn door de Overstappers uitgekozen. 
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Collecte: 
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat  Betreft onder meer de volgende bestemmingen: hulp aan 
individuele personen, IDH Schuldhulp, contactmiddagen, dankdagpresentje, bloemen (t.b.v. 82+ 
en zieken) en overige Diaconale ondersteuningen. 
2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk, waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt wor-
den tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-Collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets  
extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
 
Een koffie ontmoeting: 
Op woensdag 5 juni wordt er vanaf 10.00 uur weer een koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij 
u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan. Tegelijkertijd is 
er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen. 
U bent van harte welkom. 
Tiny de Booy 
Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363 
 
Piano: 
Recent is de piano voor de 2e keer gestemd na de renovatie. 
Kort gezegd: er is geen eer meer te behalen en uit te halen.  Advies is een "nieuwe" te kopen.  
Geadviseerd wordt een zelfde piano of een vleugel. 
Voor wij verder in beweging komen naar aanbieders, lijkt het ons goed om dit via de ZB in het 
midden van de gemeente te droppen. 
Mogelijk heeft u/ heb jij een piano of vleugel waar afscheid van genomen kan worden,  of weet 
iemand een overbodig maar in goede staat verkerend exemplaar. 
Reacties mogen naar: voorzitter.cvk@pkndevoorhof.nl of op tel nr 0653 80 1118  
Namens het CVK  Evert v Asselt 
 
Muskathlon@home, hét Nederlandse evenement voor gerechtigheid: 
15 t/m 22 juni: Muskathlon@home, hét Nederlandse evenement voor gerechtigheid 
Wandelen, fietsen, hardlopen, steppen, NW, verzin het maar. 
 En nieuw dit jaar…. We gaan bosbessen plukken. Geef vandaag nog je tijdstippen op waarop jij 
kunt deelnemen, als je één van deze activiteiten samen wilt beleven.  
Woudenberg & Omstreken doet al een aantal jaren mee en De Voorhof is ook ieder jaar actief. 
Je kunt elke dag meedoen vanaf huis of vanaf een leuke locatie, tussen 6.00 en 22.00 uur vanaf 
1,6 kilometer met een bijdrage vanaf € 1,60 voor Compassion, Open Doors, THDV.  
Kies zelf tijdstip dat je uitkomt. Met zoveel mogelijk mensen een hartverwarmend resultaat be-
reiken. Met dit jaar een week lang mogelijkheden. 
Voor info of het maken van afspraken om samen actief te zijn: muskathlon1euro60@gmail.com 
Leuk als je de aanmelding doet via: home.muskathlon.nl, en aansluit bij ons het team ‘1euro60’. 
We zijn benieuwd naar de reacties! 
Team ‘1euro60’ uit Woudenberg & Omstreken 
 
Ansichtkaarten Drieluik: 
Op 1e Paasdag zijn er een aantal ansichtkaarten uitgedeeld. We kunnen elkaar ermee bemoedi-
gen en meer ontdekken over de verschillende symbolen die er in te zien zijn. 
Er zijn 4 verschillende achterkanten. Ze zijn via de webshop per set te koop voor € 3,50. 
Namens Verdieping & Ontmoeting  
Jannette Maijen, ontmoeting@pkndevoorhof.nl (06-11286220) 

 
 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 
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